Informatie

Seksualiteit in verbinding als
Krachttraining

Sanne Kielman

Sexual Healing & Pleasure Coach




Informatie

Seksualiteit in verbinding als Krachttraining
Seksuele energie is geen luxe. Het is je levensbron.

Als man ben je geboren met een krachtige stroom seksuele energie in je systeem. Maar hoe vrij
stroomt die energie nu door je heen? Kun jij je in bed — of in je eentje — helemaal ontspannen,
helemaal jezelf zijn? Of merk je dat er iets vastzit, dat er verwachtingen of spanning op zitten?
Misschien ervaar je druk om te presteren, of schaamte over wat je voelt. Misschien heb je een
seksleven, maar geen innerlijk seksleven. Misschien voel je dat er meer in jou zit dan wat je nu leeft.

Deze training is er voor jou als man. Niet om je 'te fixen'. Niet om trucjes te leren. Maar om je terug
te brengen naar jouw essentie: een man die zichzelf bemint, vanuit kracht, openheid en
aanwezigheid.

Je traint gewoon thuis, in je eigen veilige omgeving. Daar leer je — op jouw tempo — weer of
misschien voor het eerst in je leven écht te voelen in je lichaam. Niet alleen op je huid, maar diep
vanbinnen. Daar waar je levensenergie zit. Waar je instinct en intuitie wonen. Waar de stroom van
seksuele energie zich omzet tot levenselixer.

Je leert:

jezelf aan te raken op een manier die voedt, niet uitput

aanwezig te zijn in je bekken, zonder te hoeven presteren

je hart en je bekken te verbinden

je seksuele energie te gebruiken als krachtbron voor je hele leven
los te komen van schuld, schaamte of prestatiedrang

jezelf te ervaren als man — krachtig, gevoelig, geworteld en vrij

Zelfbeminning is geen masturbatie. Het is training.

In onze cultuur wordt seks meestal geassocieerd met “iets dat je samen doet” of met snelle
ontlading. Maar Taoistische zelfbeminning is iets heel anders. Je leert je seksuele energie gebruiken
voor jezelf — om je lichaam te herstellen, je geest te verhelderen en je hart te openen.

Zelfbeminning is een fysieke én energetische training. Je voedt jezelf van binnenuit. Je leert je
levensenergie transformeren tot levenselixer — een vitale, verjongende kracht die je hele systeem
ondersteunt. Daarmee bouw je een fundament van innerlijke vervulling. Je hebt de liefde van een
ander niet meer nodig als opvulling, omdat je jezelf al bemind hebt.

Je seksualiteit is niet stuk. Je mist alleen een route die je nooit hebt geleerd.

Wat levert het je op?
Je ontspant dieper in je lichaam en herstelt de verbinding tussen bekken en hart

Je seksuele energie wordt een bron van kracht, focus en vitaliteit
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Je ervaart minder druk op je prestaties, en meer variatie in je orgasmes
Je krijgt meer grip op je emoties en ontdekt hoe je jezelf in balans brengt
De kloof tussen je dagelijks leven en je seksualiteit verdwijnt

Je ontwikkelt gezonde eigenwaarde, zelfliefde en innerlijke rust

Je gaat niet alleen anders seks beleven, maar anders léven.

Dit ga je ervaren: Je wordt sensitiever en de onnatuurlijke scheiding tussen je dagelijks leven en je
seksuele leven verdwijnt. De leegte in jezelf wordt opgevuld, waardoor je afhankelijk van geluk en
liefde van een ander verdwijnt. Door jezelf te beminnen ontdek je jouw binnenwereld: de krachtige,
voedende, stille en magische kanten van het man-zijn. Je leert jezelf op een andere manier
aanraken, vergroot daarmee je gevoelsbewustzijn en kunt daardoor echt aanwezig zijn. Ook als het
even moeilijk is.

Praktisch

Deze training bevat:

11 online modules met heldere theorie, audio-oefeningen en meditaties
Toegang tot een online leeromgeving met je eigen inlog

3 één-op-één sessies (1,5 uur) op locatie, afgestemd op jouw proces

4 telefonische check-ins van ongeveer 30 minuten

Tussendoor begeleiding via e-mail, wanneer je ergens tegenaan loopt

Mijn advies: plan één afspraak per maand in. Zo blijf je zeven maanden lang in verbinding met jezelf
en met dit pad. Maar jij kiest je tempo — je bent vrij om het anders te doen.

Spannend of heb je zo je bedenkingen?

Dat is heel normaal. Eerst zien dan geloven veranderd komende tijd heel natuurlijk naar eerst
voelen dan geloven. We hebben in deze maatschappij niet geleerd om liefdevol naar onszelf te
kijken, laat staan onszelf te beminnen. Maar als jij voelt dat er méér in je zit — meer ontspanning,
meer diepte, meer levenslust, meer kracht — dan is dit pad misschien precies wat je zoekt.

Je hoeft het niet alleen te doen. Je bent welkom.

Veel succes

Liefs Sanne Kielman
Sexual Healing & Pleasure Coach

Verbind en geniet in vrijheid

Sanne.kielman@11bel.nl / www.sannekielman.nl
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